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Chirovrienden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Joepie! 
 
We zijn weer klaar om aan een nieuw Chirojaar te beginnen!  
Staan jullie al te popelen van ongeduld om iedere zondag jullie uniform aan te 
trekken? Verlangen jullie alweer naar die leuke zondagnamiddagen waar jullie 
kunnen spelen met jullie vrienden en vriendinnen?  
Willen jullie ook al weten welke gekke avonturen jullie leiding dit jaar voor jullie 
in petto hebben?  
Terwijl jullie nog kunnen terugdenken aan ons geslaagd TV-kamp in Mol, we 
jullie stiekem betrappen op het meedansen/zingen van de kampdans, is de 
leiding alweer druk in de weer met opruimen om jullie te kunnen verwelkomen 
in onze lokalen, leuke spelen voor te bereiden en het hele Chirojaar te plannen. 
Wij zijn er alleszins klaar voor! Jullie ook? 
 
Wat al vaststaat, is dat de Chiro zoals altijd begint om 14u en eindigt om 17u op 
zondag.  
Er staan ook al enkele belangrijke data vast, noteer ze zeker in jullie agenda! 
Regelmatig krijgen jullie een nieuwsbrief mee, waar alle activiteiten nog wat 
uitgebreider uitgelegd zijn en waar jullie de kalender nog eens kunnen 
terugvinden. 
 
Ook op onze site kunnen jullie heel veel info terugvinden: 
www.chirostasegem.com ! We zijn ook terug te vinden op Facebook en 
Instagram, daar komen het volledige jaar veel foto’s tevoorschijn. Liken! 
 
In dit boekje zullen jullie een antwoord vinden op veel vragen.  
Mocht er toch iets niet duidelijk zijn, neem contact op met de takleiding .  
Veel leesplezier en tot snel! 
 

 

Praktische tip: 
 
Voor de inschrijvingen werken we sinds dit jaar met de site 
Stamhoofd. Ook de betaling zal via dit platform verlopen, het 
lidgeld bedraagt 35 euro. Inschrijven kan eenvoudig via deze 
QR-code of link: https://chiro-stasegem.stamhoofd.be/ 

 

http://www.chirostasegem.com/


 
Chirokalender  

2023-2024 
 
 

17/09 
24/09 

Startdag + barmoment 
Chiro + oudervergadering 

  
 

01/10 
07/10 

Chiro  
Spaghettiavond  

08/10 
15/10 
20/10 
 
22/10  
29/10                                

Geen Chiro  
Chiro 
Dag van de Jeugdbeweging! Toon dat je van de Chiro bent en trek 
je uniform aan naar school! + Leidingsfuif: Crazy Night  
Chiro + vriendjesdag! Alle vriendjes zijn meer dan welkom!! 
Chiro: Halloween + barmoment  

  
  
05/11 Chiro  
12/11 
19/11 

Chiro  
Chiro: Schaatsen! 

26/11 
 

Chiro 

03/12 Chiro: Sint komt op bezoek 
10/12 Chiro 
17/12 
24/12 

Chiro  
Geen Chiro 

27/12 
31/12 

Chiro: kerstfeestje – inschrijving via takleiding verplicht! 
Geen Chiro 
  

  
07/01 Geen Chiro  
14/01 Chiro: aspi’s nemen de werking over  
21/01 Chiro: aspi’s nemen de werking over 
28/01 
 

Chiro: aspi’s nemen de werking over  

04/02 Chiro 
11/02 
18/02 

Chiro Carnaval! Verkleden maar!  
Chiro 

25/02 Geen Chiro 



 
 

 

02/03 
03/03 

Aspifuif: Tsaspi 
Chiro  

10/03 Chiro 
17/03 
24/03 
31/03 

Geen Chiro: kampverkenning leiding   
Chiro: leidingswissel  
Geen Chiro: Pasen  

 
07/04 

 
Geen Chiro    

14/04 Chiro + oudervergadering  
21/04 
27/04  
28/04 

Chiro + kampinfomoment + barmoment  
Mojitonoene  
Geen Chiro  

  
05/05 
12/05  
19/05 
 
01/07 
 
21-30/07 

Chiro  
Geen Chiro: Moederdag  
Laatste keer Chiro + barmoment  
 
Verrassingsactiviteit 
  
Kamp Laakdal  

 
 
Kerstfeestje: 27/12 
Iedereen is van harte welkom om tijdens de activiteit een glaasje te komen 
drinken.  
 
Weekend 
Elke tak gaat er één weekend per jaar op uit. Wanneer dit zal plaatsvinden, zal 
je vernemen van de leiding van de specifieke tak.  
Op vrijdagavond vertrekken we, zondagmiddag zijn we terug. Die zondagnamiddag is er 
uiteraard geen werking voor die leden. De jongste takken rekenen graag op bereidwillige 
ouders om hun spruiten naar de weekendplaats te brengen, de oudste takken gaan meestal met 
de trein.  
 
Kamp 
Het kamp gaat door van 21 juli tot 30 juli.  
Sloebers: 23-30juli  
Speelclub en Rakwi’s: 21-30 juli  
Tito’s: 20-30 juli 
Keti’s: 19-30 juli 
Aspi’s: 18-30 juli 
 
(Bezoekdag 30 juli, ouders kunnen hun kinderen komen ophalen 
en genieten van een heerlijke BBQ op de kampplaats.) 

 



Wij stellen 
 

jullie met trots ons 
 

 nieuwe 
  

jaarthema voor: 
 

Daar zit muziek in! 
  



 
Muziek is meer dan een blad met noten op, net als de Chiro. De Chiro bestaat 

uit enorm veel aspecten maar het is het gevoel van al die zaken samen dat voor 

onze Chirosymfonie zorgt. Chiro is meer dan de som der delen, ’t is synergie! 

In een groep zingen we allemaal anders maar samen klinken we als één stem. 
 

Strofe 1: Een jaarthema voor iedereen 
Muziek is een thema dat iedereen kan bekoren. Of je nu graag luistert, zelf zingt, wil dansen 
of gewoon kan genieten van het gevoel van trillingen, er is voor elk wat wils. We willen alle 

kinderen en jongeren de kans geven om van muziek te genieten in hun Chirocontext. Dat kan 
door elke Chirogroep een eigen invulling krijgen want elk moment dat je met muziek 

bezig bent, in eender welke vorm, is waardevol. 

Het thema is heel sterk verweven met hoe we intense Chiromomenten beleven. Muziek 
is op alle momenten aanwezig: zowel tijdens de goeie als de slechte, om emoties te versterken 

of net te sussen. We zingen samen aan het begin van de namiddag als groepsmoment. We 
houden er met een staplied de moed in tijdens een lastige tocht. We zitten rond het kampvuur 

en beleven intense vriendschapsmomenten met een gitaar erbij. Muziek helpt ons ook ons 
gevoel uit te drukken bij tegenslag en verlies. 

Muziek maakt elke situatie nog waardevoller. Waar woorden tekortschieten, spreekt de 
muziek. 

  

Refrein 
In elk jaarthema zetten we stukjes Chiro in de kijker die we eigenlijk elk jaar opnieuw 

belangrijk vinden want ze zijn de basis voor onze jeugdbeweging. Deze keer willen we extra 
luid zingen over onze waarden ‘innerlijkheid’ en ‘graag zien’. Muziek is een 

veruiterlijking van ons innerlijke. We zingen over wat we denken en voelen en brengen 
dat via een creatieve manier over aan onze Chirovrienden en de wereld. Daarnaast is muziek 
iets wat we allemaal samen beleven. We zingen samen met mensen die we graag hebben. 

We hebben allemaal een Chiroband met elkaar! 
 

Strofe 2: Muziek als middel? 

Muziek schept een band tussen mensen, het zorgt voor sfeer maar is ook een 
laagdrempelige manier om waarden over te dragen. In de Chiro hebben we enorm 
veel visie over een heel wat uiteenlopende thema’s. Muziek kan een goede manier zijn om 

die visie te vertalen en effectief tot bij lokale groepen te krijgen. 

Een akoestisch nummer over vriendschap of een elektronische stampplaat over vrijheid om te 
kunnen zijn wie je wil zijn? Alles kan en mag in ons Chirorepertoire! 

 

 

 

 



 

 

De takken 
 

 van onze 
 

 Chiroboom!



 
Welkom Sloebers! 
 
De 6- tot 8- jarigen zijn de jongste spruitjes van de Chiro. 
Samen met hun leiding leven ze zich in in een wereld van 
fantasie, een wereld van clowns, ruimtewezens, prinsen 
en prinsessen … Ze trekken al eens op een tocht vol 
spelletjes, plezante liedjes en gekke opdrachten! Ze 
kruipen allemaal samen voor of zelfs in de poppenkast. 
Op bivak vallen ze in slaap bij een verhaaltje van de 
leiding. Soms zijn ze wat onwennig maar na enkele keren 
Chiro zijn ze echt verslaafd! 
 

 
 
 
 
 

Welkom Speelclub! 
 
Ben je tussen 8 en 10 jaar dan ben je welkom bij de 
Speelclub. Samen met al je vriendjes en vriendinnetjes 
duik je in een megafantastische wereld van heksen, 
buitenaardse wezens, monsters, feeën en zoveel meer. 
Soms krijgen ze een brief in een raar schrift dat ze 
helemaal ontcijferen en zo een hele namiddag op zoek 
zijn naar een schat of iemand helpen in nood. Samen  
met hun leiding kan je ze vaak zien op tocht, in het bos of 
aan de Chirolokalen. 

 
 
 
 
 
Welkom Rakwi’s! 
 
De 10- tot 12-jarigen hangen samen met hun 
Rakwileiding de aap uit. Ze ravotten zich te pletter, 
trekken eropuit met de fiets en lopen zich de ziel uit het 
lijf bij een supergroot bosspel. Soms maken ze de gekste 
creaturen in klei en verkleden zich in monsters en 
draken. Regen en wind houden hen niet tegen om buiten 
te ravotten. Het liefst springen ze dan nog in een grote 
plas om lekker vuil te worden. Rakwi’s zijn sterk in het 
verzamelen van heel wat voorwerpen, waarmee de leiding 
toffe spelen verzint. 
 
 
 



 
 
 

   Welkom Tito’s! 
 

De Tito's (12-14) trekken eropuit met de fiets of met de trein 
om in één of andere stad een groot zoekspel te doen. Keihard 
ertegenaan gaan in een pleinspel en graag winnen, door 
tactiek of door snelheid. Stilvallen om te zwijmelen over een 
superster of om de laatste stand van zaken in voetballand te 
bespreken, hoort erbij. Ze schminken zich om het gekst voor 
een show en zomerse zondagen eindigen steevast in een 
waterfestijn. Kortom: typisch Tito’s! 

 
 
 
 
 
 
 
Welkom Keti’s! 
 
De Keti's (14-16) trekken op avontuur, doen een 
tweedaagse tocht in de natuur met rugzak en kompas of 
bouwen zelf een vlot om de rivier over te steken. Ze 
beulen zich af in een zelfverzonnen sport of zetten hun 
lokaal volledig op z’n kop om het een nieuwe look te 
geven. Het zijn rasacteurs en het duurt vast niet lang 
voor hun eerste fotoroman verschijnt in een zelf 
uitgegeven Ketiblad.  
 

 
 
 
 
 
 
 

    Welkom Aspi's! 
 
Deze laatste categorie levenslustige jongeren tussen 16-18 is 
vanaf dit jaar terug talrijk van de partij! Laat hen nog één 
jaartje de held uithangen op zondagnamiddag want volgend 
jaar verlaten ze het Chironest en ontvangt de leiding hen 
met open armen! Het belooft een jaar te worden om nooit te 
vergeten.  

 
 

 



 
 

 
 

Wat trek je aan op  

 

zondag?  

Je uniform! 
 
 

Waar je ons ook tegenkomt, je kan ons aan onze kledij herkennen. 
Chirokledij mag je gebruiken om: modderspelletjes mee te spelen, ermee 
het bos in te trekken, hevig te spelen, je uit te leven … want het kan tegen 
een stootje! 
 

 
 
Ons uniform bestaat uit: 
-     Rode Chiro T-shirt 
- Beige short/broek/rok 
- Blauwe Chirotrui 
- Geel sjaaltje 
 

 
De Chiroshort/broek/rok kopen hoeft niet. De leden dragen wel 
zeker de Chiro T-shirt, blauwe trui en geel sjaaltje. Een andere 
beige rok/broek/short vult het geheel aan. Populair is ook het 
Chirohemd, dat is vrijblijvend aan te kopen in de Banier. 
 
Wij, Chiro Stasegem hebben onze eigen truien! Er zijn pastruien 
aanwezig in de Chiro zodat je gemakkelijker weet welke maat 
voor jouw kind te kiezen.



 
Je kan bij ons een uniform bestellen. Anneline Guillemyn en Yara Vercruysse 
delen de bestelde uniformen uit op onderstaande data. Vanaf dit jaar werken we met de 
site Stamhoofd voor het bestellen van de uniformen. Via deze QR-code of link kom je 
op de site: https://shop.stamhoofd.be/kledij-chiro-stasegem/ .  
 

 
 
We hebben 4 data wanneer we de bestellingen uitdelen:  
- 15 oktober uitdelen (tegen 1 oktober bestellen)  
- 18 februari uitdelen (tegen 6 februari bestellen)  
- 19 mei uitdelen (tegen 5 mei bestellen) 
- 19 juli uitdelen (tegen 1 juli bestellen)  
 
Gelieve hiermee rekening te houden.  
 
 
Gelieve er rekening mee te houden dat september en oktober drukke maanden zijn voor 
De Banier en dat sommige uniformstukken even niet meer voorradig kunnen zijn. 
Vooral Chirokousen hebben heel lange wachttijden.  
 
 
Je kan ook zelf naar de Banier (Chirowinkel) gaan om het uniform aan te schaffen. De 
dichtstbijzijnde adressen zijn:  

o Delaerestraat 16, Roeselare 
o Katelijnestraat 67, Brugge 
o Hoefslagstraatje 1, Gent 

 
Voor de openingsuren of de adressen van de andere winkels, kan je terecht op 
www.debanier.be 
 
 
 
 
 

https://shop.stamhoofd.be/kledij-chiro-stasegem/
http://www.debanier.be/


Door de jaren heen hebben we enkele uniformstukken verzameld, al die 
uniformstukken zijn ook te koop in onze ‘tweedehandswinkel’.  
Deze truien, T-shirts, rokken … kunnen jullie dan ook aan een democratische prijs 
kopen. Jullie kunnen ook zelf oude uniformstukken binnenbrengen zodat wij ze een 
nieuw leven kunnen geven. Voor meer informatie kan je terecht bij Anneline en Yara.  
 

 



De uniformprijzen  
 
 
Trui Chiro Stasegem 5-6j, 7-8j, 9-11j, 12-13j      € 25 
(niet verkrijgbaar in  S, M, L, XL      € 25                     
de Banier)  
         
T-shirt   unisex kinderen                € 20 

unisex volwassenen    € 22 
     
 
 
Korte broek   bermuda kids                € 36 

bermuda unisex volwassenen   € 42 
korte broek unisex volwassenen  € 42 

 
Rok      kinderen      € 36 
    Volwassenen     € 42 
 
Chiro kousen   maat 27-30, 31-35, 36-39, 40-44, 45-48 € 15                              
(rood/blauw) 

 
Sjaaltje   eerste sjaaltje gratis                 € 2 
 

 



  



 

Een Chiro-ongeval! 
Wat nu? 

Iedereen die ingeschreven is, heeft automatisch een ongevallenverzekering. We 
hopen natuurlijk dat we deze niet hoeven aan te spreken, maar het kan wel 
belangrijk zijn om te weten wat te doen bij een Chiro-ongeval. 
 

Wat is een ongeval?  
Er moet sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’. Een val is 
bijvoorbeeld een ongeval. Een lang aanslepende ziekte, die op bivak 
naar boven komt, is dat niet. Ten tweede moet die plotse 
gebeurtenis leiden tot een ‘aantasting van de lichamelijke gaafheid’: 
een gebroken been, een snijwonde … Soms is het moeilijk uit te 
maken of iets een plotse gebeurtenis is of niet.  

 

Wanneer ben je verzekerd? 
De verzekering geldt tijdens elke activiteit die door onze Chiro 
wordt georganiseerd: de zondagmiddag, het kamp, feesten … De 
verzekering geldt ook voor mensen die op weg zijn naar de activiteit 
of terug naar huis gaan (op de kortste weg van en naar de 
Chirolokalen). 

 

Wat betaalt de verzekering? 
De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug, 
dat de ziekteverzekering niet terugbetaalt. Wanneer een 
behandeling wordt toegepast die niet op de lijst van het RIZIV 
voorkomt (dus een behandeling/medicament dat de mutualiteiten 
niet terugbetalen), dan betaalt de verzekering ook niet terug. 
Wanneer vervoer met een ziekenwagen nodig is, wordt enkel de 
eerste verplaatsing terugbetaald. Die moet gebeuren op de dag van 
het ongeluk. 

Wat te doen bij een Chiro-ongeval? 
Bij een Chiro-ongeval zal de leiding de nodige stappen ondernemen. Wij raadplegen steeds een 
dokter bij een ernstige kwetsuur. Het kan echter voorvallen dat pas thuis een kwetsuur of de 
ernst van een kwetsuur wordt vastgesteld. Verwittig dan steeds iemand van de leiding! 
 
De ouders betalen eerst de kosten, maar deze worden terugbetaald door de verzekering na het 
invullen en opsturen van de ongevalsverklaring. Mochten er nog vragen zijn, kunnen jullie 
altijd terecht bij de leiding voor meer informatie.  



Formatie 
 
Elke Chironamiddag begint en eindigt met een formatie. In die formatie staan we 
per tak en worden de kreten gezongen. Tot zover klinkt het misschien bekend in 
de oren. Wat misschien minder bekend (of gekend) kan zijn, is dat wij voor de 
kreten eerst allemaal samen “de groet aan de banier” en “het vlaggenlied” laten 
horen. 
 
We weten dat lang niet iedereen die woorden kent, daarom hier de enige echte 
authentieke teksten. 
Vanaf nu dus geen excuus meer om niet luidkeels mee te doen! 
 

 
Groet aan de banier 

Samen één 
Groet aan de banier 

Heer Jezus 
Wij treden samen voor U aan 
Blijf bij ons en laat ons leven 

Door de kracht en trouw en goedheid 
In de vreugde van uw dienst 

 
 
 

Vlaggenlied 
Wij dragen door de zonnegloed der middag 

De zegenrijke godsbanier 
De harde kant door heel het ochtendgloren 

Hij vindt ons immers trouw en fier 
Draag door weer en wind ons vlaggen 

Teken van de held’ren strijd 
Laat ze waaien, laat ze werv’len 

Allen voor de grote strijd 
Laat ze waaien, laat ze werv’len 

Allen voor de grote strijd 
 
 
 
 



Oudervergadering 
Omdat jullie mening zeker en vast belangrijk is voor ons, willen we jullie van harte 
uitnodigen op onze oudervergaderingen. Die gaan door op zondag 24/09 en 14/04  
telkens na de Chirowerking in onze Chirolokalen. Ondertussen is er buiten toezicht 
van enkele leiding voor jullie kinderen. 
Tijdens de oudervergaderingen willen we jullie op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen binnen onze Chiro. We overlopen de voorbije activiteiten en polsen ook eens 
naar jullie ideeën, opmerkingen, vragen en adviezen.  
We zijn ervan overtuigd dat de oudervergaderingen een bron van informatie kunnen 
zijn voor zowel jullie als ons. Hopelijk zien we jullie dan! 
 
Barmomenten 
We organiseren dit jaar enkele vaste barmomenten voor de ouders. De ouders zijn 
welkom in onze bar, bij goed weer op ons terras, om ééntje (onder het motto ééntje is 
geentje) te drinken. Ondertussen kunnen de ouders wat bijbabbelen met de leiding en 
kunnen de kindjes nog wat langer ravotten met hun vriendjes! Doorheen het jaar 
zullen we enkele barmomenten organiseren. Dit wordt tijdig gecommuniceerd via sms 
of mail.  
 
Nieuwsbrief  
De leden krijgen een nieuwsbrief waarin we jullie op de hoogte houden van wat er 
gebeurt of zal gebeuren in onze Chiro.  
Hierbij bieden we jullie een geheugensteuntje aan voor belangrijke data die eraan 
komen, geven we wat meer informatie over een komende activiteit, melden we jullie 
een nieuwtje ... Deze nieuwsbrief zal ook doorgemaild worden, controleer dus 
regelmatig je mails. 
Als je de nieuwsbrief niet ontvangt per mail, gelieve dit te melden via 
chirostasegem@gmail.com. 
 
Site 
Onze site kan je vinden op  www.chirostasegem.com. Je kan ons ook vinden op 
Facebook en Instagram. Like onze pagina en dan word je ook via deze weg op de 
hoogte gehouden van wat er in Chiro Stasegem te beleven valt. Op onze site vind je 
foto’s van de voorbije kampen, onze kalender, een online infoboekje, gegevens van de 
leiding …  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chirostasegem.com/


 
Leiding zijn is … 

 
 

Leiding zijn is  

het onderste uit de kan halen  

om samen met je gasten  

plezier te maken en toffe activiteiten te 
doen. 

Leiding zijn is 

tijd en energie steken in je afdeling 

 en je leidingsploeg 

en allerhande cursussen volgen  

omdat het altijd nog net iets beter kan. 

Zo wordt leiding zijn meer dan 

SPELEN 

en VRIENDEN MAKEN, 

maar een manier van leven. 

Want als je 't mij vraagt: CHIRO! 



Wie doet wat binnen onze Chiro? 
 
 
Per afdeling is iemand van de leiding takverantwoordelijke. Mochten er problemen 
of vragen zijn, kan je altijd bij die persoon terecht. De telefoonnummers en 
adressen zijn achteraan dit boekje te vinden. 
 
Verder hebben we dit jaar ook 2 hoofdleiding die alles in goede banen zullen 
leiden. 
Onze geldzaken worden nauwkeurig bijgehouden door onze financieel 
verantwoordelijke. Onze volwassen begeleiders zijn het aanspreekpunt voor 
ouders en leiding bij moeilijkheden.  
 
 
Hoofdleiding     Rune Libeert (0479/61.82.33) 

   Yara Vercruysse (0470/57.38.27)  
    

 
Takleiding Sloebers    Ann-Sophie Vlaeminck 
Takleiding Speelclub   Arthur Decavele  
Takleiding Rakwi’s    Emily Vanrobaeys   
Takleiding Tito’s    Mattice Croubels  
Takleiding Keti’s    Jill Vermote  
Takleiding Api’s    Anneline Guillemyn  
  
 
 
Financieel verantwoordelijke  Thomas Guillemyn 
Volwassen begeleiders    Sofie Vermeulen en Dries Pattyn  

 
 



 

We stellen jullie voor: 
de leiding! 
 
 

De Sloeberleiding 
 

Fay Verleyen (nieuwsgierige lama) start haar chirocarrière bij de allerkleinsten! Deze 
nieuwe leidster vult onze leidingsbende perfect aan met haar teken- en 
schilderkunsten. Haar favoriete kleur is oranje en ze hooouuudt van middagdutjes. 
Deze lieve leidster zal de Sloebers omverblazen met haar creativiteit! 

Ann-Sophie Vlaemynck (goedgeluimde panda) start net zoals haar chirobestie Fay 
bij de Sloebertjes! Tandpijn? Geen probleem, dat is zo gefikst, want deze straffe 
madam begint aan haar eerste jaar tandheelkunde in Leuven. Ook zij kan de dag niet 
door zonder haar geliefde middagdutjes. Haar lievelingskleur is blauw en ze heeft al 
heel wat ervaring als moni bij Kazou. Deze enthousiaste leidster zal zorgen dat de 
Sloebers een topjaar hebben! 

Andreas Guillemyn (inventieve klauwier) gaat in zijn eerste jaar voor de Sloebies! 
Deze sportieve kerel is af en toe te vinden in Colruyt, waar hij de rekken aanvult en als 
hij daar niet is, dan is hij een kajakwedstrijd aan het winnen. Deze leider is niet te 
bereiken via sms, want hij antwoordt NOOIT! Zijn talenkennis reikt van Vlaams tot 
plat West-Vlaams. Hij heeft naar eigen zeggen een oogje op 1 van zijn medeleidsters… 
Deze leider zal ongetwijfeld heel wat mankracht toevoegen aan de Sloeberleiding! 

Rune Libeert (flamboyante ezel)  smijt zich in haar derde jaar volledig voor onze 
jongste leden, de Sloebers. Deze vlotte dame studeert communicatiewetenschappen 
aan de Ugent. Haar lievelingseten is sushi en van tegenwind bij het fietsen wordt ze 
slechtgezind. Beyoncé is haar grote voorbeeld, dus lieve sloebers, verwacht jullie dit 
jaar aan spectaculaire shows op zondag. Rune begint dit jaar ook aan haar eerste jaar 
als hoofdleidster!  
 

 

 
 
 
 
 



 
De Speelclubleiding 
 

Arthur Decavele (verdraagzame struisvogel) staat in zijn vierde jaar bij de Speelclub. 
Arthur heeft een grote passie voor voetbal en is dus vaak terug te vinden op de 
voetbalterreinen van, jawel,  Stasegem! Daarnaast eet hij ook heel graag en het liefst een 
groot bord pasta scampi. Je kan hem herkennen aan zijn witte Chevrolet waarmee hij 
vanuit Deerlijk tot in Stasegem cruist! Hou je klaar voor deze keitoffe leider, Speelclub! 

Remi Malfait (waakzame olifant) begint zijn chirocarrière bij de Speelclub! Deze leider 
kan de Speelclubbers ongetwijfeld omtoveren tot echte business mannen en vrouwen, 
want hij zette  zelf al een hele sneaker business op poten! Een bezig bijtje, als je het ons 
vraagt, want hij is ook nog eens muziekproducer. Om ook nog wat in beweging te blijven, 
gaat hij iedere dag lopen. Speelclubbers, kijk nu al maar uit naar deze straffe nieuwe 
leider! 

Jine Libeert (dartele kwikstraat) kiest in haar tweede jaar voor de Speelclubbers! Deze 
stoere leidster is een echte muziekliefhebster. Ze speelt  gitaar en piano en schrijft zelf 
haar eigen nummers. Haar lievelingseten is macaroni van mémé en ze houdt van de 
kleur blauw. Deze sportieve dame is helemaal klaar om de Speelclubbers telkens een 
onvergetelijke zondagnamiddag te bezorgen!  

 



 

De Rakwileiding  
 

Emma Destorme (grappige cavia) aka één van onze twee chirobommas, kiest in 
haar vijfde jaar voor onze keicoole Rakwi’s! Ze heeft net een master in Politieke 
Wetenschappen behaald. Proficiat Emma! Deze enthousiaste leidster heeft al meer 
dan 10 keer de serie Friends gezien #overdrijver. Hou jullie klaar, lieve Rakwi’s, 
deze slimmerd komt jullie zondagnamiddagen onvergetelijk maken! 

Elise Demuynck (spraakzame specht) gaat in haar tweede jaar volledig voor de 
Rakwi’s! Deze chick smijt nogal graag een beentje en het liefst op goeie 
technoplaatjes. Haar lievelingskleur is blauw en we raden aan niet te dicht te gaan 
staan, want ze gaat soms nogal hoog in decibels. We noemen haar niet voor niets 
decibelise! Deze stoere meid zorgt voor een topjaar! 

Emily Vanrobaeys (vriendelijke golden retriever) kiest in haar vijfde 
leidingsjaar voor de zotte Rakwibende! Onze tweede chirobomma mag je altijd 
wakker maken voor een lekker bord pasta. Ze kent alle afleveringen van de 
Kampioenen vanbuiten. Mijn gedacht! Maar de duifjes van Fernand, die komt ze 
liever niet tegen. Rakwi’s, opgelet, tante terror is in aantocht om er een spectaculair 
chirojaar van te maken! 

  



 

 

 

 
De Titoleiding  
 
Jutta De Meulder (genietende maleise beer) kiest in haar tweede jaar voor de 
Tito’s. Jutta heeft een aanleg voor muziek en speelt piano. Je kan Jutta steeds blij 
maken met een namiddagje shoppen op de Champs-Élysées. Ze is een echte 
dierenvriend en is helemaal klaar om er een beestig jaar van te maken!  
 
Mattice Croubels (geduchte torenvalk) start aan zijn derde leidingsjaar en dat 
doet hij opnieuw bij de Tito’s. Mattice legt wekelijks heel wat kilometers af, hij is 
namelijk vrachtwagenchauffeur bij TVX. Het zal je dan ook niet verbazen dat hij 
een hekel heeft aan files. Tijdens het weekend keert Mattice graag terug naar zijn 
thuisbasis: Chiro Stasegem. Hij eet heel graag frietjes en zijn lievelingskleur is 
blauw. Opgepast Tito’s, met Mattice zal jullie zondagnamiddag in een sneltempo 
voorbijvliegen!  

Yara Vercruysse (opgewonden brulaap) gaat in haar vierde jaar volledig voor 
de Tito’s! Ze studeerde net af als logopediste en start dit jaar aan haar 
lerarenopleiding in Leuven. Haar guilty pleasure? Bloemkool met cocktailsaus! 
Onze enthousiaste hoofdleidster komt helemaal vanuit Hulste met haar rood 
autootje en heeft een hekel aan parkeren. Tito’s, hou je klaar want met deze chick 
wordt het een topjaar! 

 
 

 
De Ketileiding  
 
Febe Courtens (genietend stekelvarken) staat te popelen om in haar vierde jaar 
leiding te geven aan de Keti’s. Ze studeerde afgelopen zomer af in de Toegepaste 
Psychologie en trekt dit jaar richting Gent voor de master Psychologie. Ze is 
tijdens de weekends te vinden in de Colruyt! En na de uren smijt ze graag een 
beentje, bij voorkeur op platen van One Direction en Harry Styles.  

Jill Vermote (inventieve toekan) gaat in haar vierde jaar voor de Keti’s! Naast 
de Chiro is ze ook te vinden in Vevino, waar ze achter de bar staat. Deze 
veelzijdige dame start aan haar master Rechten! ‘Live, love, law’ is dan ook haar 
levensmotto. Je kan ze altijd wakker maken voor een stukje bananentaart en ze is 
allergisch voor bruine pleisters. Deze straffe leidster zal de hoge verwachtingen 
van de Keti’s ongetwijfeld inlossen! 

 
 
 
 



 

 

 

De Aspileiding 
 
Gaëtan Horrie (levensgenietende kat) gaat in zijn vierde jaar voor de Aspi’s. Hij 
begint dit jaar aan een opleiding Mecanicien en werkt in de weekends bij Ranson. 
Hij is dol op spaghetti en is zelf een uitstekende kok, op jullie aspileefweek zal er 
zeker geen gebrek zijn aan lekker eten en goeie snacks. Hij heeft stiekem een 
oogje op A.D. Gaëtan staat te springen om er een onvergetelijk jaar van te maken! 
 
 
Anneline Guillemyn (ondeugende zebra) kiest na twee jaar bij de jongsten vol 
overtuiging voor de Aspi’s. Ze begint aan haar derde jaar accountancy-fiscaliteit. 
In het weekend kan je haar, net als Febe, in de Colruyt vinden. Je kan deze 
leidster steeds blij maken met een portie loempia’s. Haar lievelingsdier is een 
oeakari aapje. Hou je maar klaar voor deze veelzijdige leidster, Aspi’s!  

 
 
 
 



 

 

 

 Wist-je-dat ... ? 

 
 
 
 
… we op kamp afscheid namen van Dante, Iben, Britt, Jana, Fien, 
Tobias, Thomas en Robbe? Bedankt voor jullie inzet de voorbije 
jaren!   
… we 4 nieuwe leiding mogen verwelkomen? Welkom Ann-Sophie, 
Fay, Andreas en Rémi! 
… we dit jaar met 17 leiding zijn!  
… Dante de fakkel als hoofdleiding doorgeeft aan Rune? Ze ziet het volledig 

zitten! 
…we de ouders die naar oudervergaderingen komen, dankbaar zijn?  
… we een supergraaf TV-kamp achter de rug hebben? 
… Stasegem Kermis dit jaar weer een topweekend was? De sfeer zat er 
dik in! Proficiat aan ons allen! 
… we een Facebook- en een Instagrampagina hebben? Vind-ik-
leuk!!  
… er al heel wat gebeurd is in Chiroland? We kunnen het zelf niet 
meer bijhouden, maar heel veel oudleiding is hun kroost aan het 
uitbouwen. Proficiat!  
… we onze koks heel dankbaar zijn voor alles wat ze doen? Dank u 
wel. 
… we onze lokalen verhuren aan andere jeugdbewegingen?  
… de koks nu al staan te popelen om te koken op spaghettifestijn?  
… we elk jaar stijgen in ledenaantal? Stasegem leeft!  
… we er allemaal weer superveel zin in hebben? 
 
 
 
 
… je jezelf tevreden mag stellen, want je hebt de tofste 
hobby ter wereld, namelijk, DE CHIRO?! 
 

 



 

 

 

Contactgegevens leiding 
 
SLOEBERS:            
 

 
     

   
 
 
 

 
  

   
 

 

 SPEELCLUB: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
  
 
 

Arthur Decavele 
(Takleiding) 

Astridpad 13 

8540 Deerlijk 
0491/55.05.91 
Decavele.arthur22 
@hotmail.com 

Rune Libeert 
(Hoofdleiding) 
Bijeneterstraat 26 
8530 Harelbeke 
0479/61.82.33 
Rune.libeert@gmail.com 

Andreas Guillemyn 
Acacialiaan 17  
8530 Harelbeke  
0476/87.49.54 
Andreas.guillemyn 
@gmail.com 

Jine Libeert 
Bijenetersstraat 26 
8530 Harelbeke 
0472/87.43.67 
libeert.jinelibeert 
@gmail.com 
 

Ann-Sophie Vlaeminck  
(Takleiding) 
Platanenlaan 11  
8530 Harelbeke 
0470/80.49.83 
Annsophie.vlaemynck 
@gmail.com 

Fay Verleyen 
 Hermitage 38 
 8530 Harelbeke  
0489/08.56.76 
fay.verleyen@gmail.com 

Remi Maelfait 
Hazelaarsdreef 17  
8530 Harelbeke  
0487/10.54.84 
Remi.maelfait 
@gmail.com 



 

 

 

 
RAKWI’S: 
                               
 

      
  
 
 
 
   
 
    
   
 
TITO’S: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mattice Croubels 
(Takleiding) 

Gerststraat 4 

8530 Harelbeke 
0496/ 24.48.70 

mattice.croubels 
@gmail.com 

 

 

Emily Vanrobaeys 
(Takleiding) 

Stasegemsesteenweg 11 

8500 Kortrijk 
0499/72.12.80 
vrbemily@gmail.com 

 

 

Emma Destorme  
Tarwestraat 84 

8530 Harelbeke 
0491/89.58.85 
emma.destorme 
@gmail.com 

 

Jutta De Meulder 
Hermitage 36 
8530 Harelbeke 
0468/22.83.59 
juttademeulder@gmail.com 

Yara Vercruysse 
(Hoofdleiding) 
Aardappelstraat 4 
8531 Hulste 
0470/57.38.27 
Yaravercruysse 
@icloud.com 

Elise Mannens 
Veldrijk 39 
8530 Harelbeke 
0472/50.63.32 
elise.mannens2004 
@gmail.com 
 



 

 

 

 
KETI’S: 

 

 
 
 
  
ASPI’S: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febe Courtens 
(Takleiding) 

Visserijstraat 3 
8530 Harelbeke 

0468/14.92.17 
febe.courtens 
@hotmail.com 

Jill Vermote 
(Takleiding) 
Bistierland 26 
8530 Harelbeke 
0491/93.98.12 
vermote.jill@gmail.com 

Anneline Guillemyn 
(Takleiding) 
Acacialaan 17 
8530 Harelbeke 
0477/07.68.77 
anneline.guillemyn 
@gmail.com 

Gaëtan Horrie 
Veldrijk 2 
8530 Harelbeke 
0473/65.25.26 
gaetan.horrie@proximus.be 



 

 

 

 
 

FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLWASSEN BEGELEIDERS 
 
 

 

Thomas Guillemyn 
Acacialaan 17 
8530 Harelbeke 

0478/65.77.08 

 

Sofie Vermeulen 
Iepersestraat 62 

8530 Harelbeke 

0472/57.74.10 

Dries Pattyn 
Keizersstraat 23 

8530 Harelbeke 

0472/83.27.74 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gemaakt door Rune Libeert & Yara Vercruysse 


	Muziek is meer dan een blad met noten op, net als de Chiro. De Chiro bestaat uit enorm veel aspecten maar het is het gevoel van al die zaken samen dat voor onze Chirosymfonie zorgt. Chiro is meer dan de som der delen, ’t is synergie!
	In een groep zingen we allemaal anders maar samen klinken we als één stem.
	Strofe 1: Een jaarthema voor iedereen
	Refrein
	Strofe 2: Muziek als middel?

